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HERZELE – LA BRESSE

 Het was zaterdag 11 augustus omstreeks 6u45 toen verslaggever Dirk het zwarte busje, dat hij de dag eerder voor de eerste keer had gezien, vanuit zijn woning aan de overzijde van de straat zag stoppen. Nog enkel een teug nemen van zijn te warme koffie, de klaarstaande rugzak en zak met allerhande versterkende producten opnemen en hij kon de voordeur achter zich dicht trekken voor een trip van goed 500 km. naar LA BRESSE in de Franse Vogezen.
 In het busje zat Ronny, zoals afgesproken, achter het stuur en zaten Wim en Patrick op de voorlaatste zetels van het met 9 zitplaatsen voorziene voertuig. Benny fungeerde voorlopig als ‘convoyeur’ en was doende met het instellen van Ronny zijne ‘Mio’ zodanig dat wij via de snelste weg onze bestemming zouden bereiken. Al snel stond hij zijn plaats af aan de volgende in de rij die opgehaald werd, nl. ‘Georgeken’. Voor zijn toch al iets oudere knoken was een plaatsje vooraan het voertuig toch wel het meest aangewezen en tegelijkertijd kon hij alle ‘knoppekes’ van het dashboard al eens leren kennen gezien het de bedoeling was dat hij de volgende dagen met dit vehikel op weg zou gaan om ons fietsers te volgen. Na Georges werden respectievelijk Walter en Youri nog aan hun voordeur opgehaald en konden wij op weg naar onze voorlopige verblijfplaats voor de komende 5 dagen: Hotel ‘Du lac des Corbeaux’ in La Bresse.
 Het gehuurde busje van het merk volkswagen zat en was echt comfortabel. Op vrijdagavond hadden wij reeds 5 fietsen en vrijwel alle bagage in de laadruimte van het busje geladen en ons op het terras bij Ronny op de trip voorbereid met een drankje en een hapje, waarvoor onze dank. Op zaterdagmorgen werden achteraan het busje nog twee fietsen op de fietsdrager van Youri geplaatst en dat maakte dat wij in de bus op ons gemaksken bijvoorbeeld naar een film van ‘Witse’ konden kijken om de tijd wat te doden. Wanneer het dan toch te warm werd, kon de airco aangezet worden, zodanig dat je in de best mogelijke omstandigheden uw reis kon verder zetten, een echte luxe.
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 Langs de ons vertrouwde autowegen naar het Zuiden verliep de rit zeer vlot en konden wij omstreeks 10u30 de benen al eens strekken aan één van de gekende tankstations in Luxemburg. Na een korte zoektocht naar de tankopening van het busje (net naast de deur van de bestuurder) kon de brandstoftank met diesel bijgevuld worden. Nog een korte plaspauze in het plaatselijke wegrestaurant (voor 50 eurocent per persoon, te recupereren met een aankoop in de winkel) annex winkel en het nuttigen van een boterham en/of sandwich, kon de reis verder gezet worden. 
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 Met nog een 200 km. te gaan werd Ronny toch wat moe als bestuurder en werd hij vervangen door ‘ervaren rot’, wat betreft het besturen van ‘camionettekes’ dan toch, Wim. Ongeveer 5 km. verder en tijdens een druk gesprek met ‘convoyeur’ Ronny, zoals Wim er wel meerdere heeft per dag, werd een afslag gemist. Enkele kilometer verder en wat verwensingen rijker, koos Wim voor de plaatselijke industriezone om opnieuw op de goeie weg te komen. 
 Wim, die nog nooit schrik heeft gehad om wat vaart te maken met een vehikel op wielen, loodste ons met behulp van Ronny’s ‘Mio’ via de bijna kortste weg naar onze eindbestemming voor die dag. Zo werd nog wel een bord met de vermelding La Bresse 20 km volledig genegeerd door de GPS, die ons nog 33 km liet genieten van het fantastische landschap en ons via ‘Gerardmer’ en de ‘Col de grosse pierre’ naar La Bresse stuurde. Zo hadden wij al een zicht op wat de komende 4 dagen onze ‘speeltuin’ zou worden.
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 Geen probleem, we hadden tijd genoeg, want reeds om 13u45 reden wij de parking aan de zijkant van het voornoemde ‘Belgische fietshotel’ op. Een flink uit de kluiten gewassen ‘hut’ in de plaatselijke bouwstijl met enkele bijgebouwen en een mooi terras aan de straatzijde zou voor de komende dagen onze thuishaven worden. Nog voor Ronny zijn blijde intrede kon doen in het eigenlijke hotel, werden wij al begroet door uitbaatster Delphine met een vriendelijke glimlach en een onvervalste West- Vlaamse tongval (of was het Deens?). Enig voorstel werd er van ons duidelijk niet verwacht want al snel werden wij met een rotvaart rondgeleid op en in dit toch wel groter dan verwacht optrekje waarin bijna 50 mensen kunnen verblijven. 
 De nette kamers die ons werden toegewezen, waren niet zo groot, maar hadden het nodige comfort voor wielertoeristen. Ronny en Georges in ‘den 18’, Walter en Dirk in ‘den 16’ op de eerste verdieping en de ‘jonge gasten’ allen samen in een 4- persoonskamer op de tweede verdieping onder het dak in ‘den 23’. Eens in de gelagzaal van het hotel werden wij vriendelijk begroet door Marc, de mede- uitbater en wederhelft van Delphine. Marc spreekt met dezelfde tongval en kent de streek duidelijk zeer goed want al snel ging het over de eventuele fietsuitstappen welke wij zouden kunnen doen de komende dagen. 
 Dezelfde landkaart van de streek als deze welke verslaggever over een paar maanden heeft aangekocht en de laatste dagen een paar keer binnenste buiten heeft gekeerd, ligt op de ronde tafel die aan de venster staat. Al snel was de volledige aandacht van de groep op deze kaart gericht waarop Marc enkele tochtjes uitstippelde, gaande van 30,40,50 enz. kilometer. Daarvoor hadden wij nu eigenlijk wel niet al die kilometers verreden en zegden dat onze doelen toch wel wat verder reikten en wij zelf reeds enkele ritten hadden voorbereid, weliswaar op papier. Ook voor die zaterdag, waar wij onze stramme spieren door het lange zitten toch nog wat zouden willen ‘los’ rijden met een kort ritje naar ‘Gerardmer’.
 Marc deed al snel een voorstel waarbij hij zelf een eindje met ons wou mee fietsen. Tijdens de voornoemde uitstippeling was het vrij duidelijk dat Marc het niet meer zo voor het klimwerk had, maar al eerder genoot van een lange afdaling. Enfin er werd afgesproken en om iets na 15u stonden wij allen met fiets en in tenue voor het hotel waar eerst de verplichte groepsfoto werd genomen. Marc leidde ons bergafwaarts naar het centrum van La Bresse waar hij rechts een straat in reed welke onmiddellijk in licht stijgende lijn ging.
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 Die licht stijgende lijn van de ingeslagen weg bleef maar duren tot ongeveer 11 km. verder wij aan een bord kwamen met de vermelding ‘Col des Feignes sous Vologne 954 m.’. De eerste beklimming en col is dan al een feit en viel aan dit tempo en stijgingsgraad voor iedereen heel goed mee. Zeer goed om mee te beginnen, want op een later tijdstip zullen wij dezelfde col ook nog als ‘opwarmertje’ hebben, doch via een iets kortere kant en ander tempo. Marc hield het daar al voor bekeken met de smoes dat hij diende terug te keren naar het hotel om de nodige voorbereidingen te treffen voor het avondeten! 
 Moeilijk was het verder niet om in Gerardmer te komen gezien het steeds in dalende lijn ging en er voldoende wegwijzers staan om de weg aan te geven, zoals wel gebruikelijk in Frankrijk. Het was er heel druk en een plaatsje vinden voor Georges met de volgwagen was geen sinecure. Wat later stonden we met zijn allen op een graspleintje voor het meer aldaar en de nodige kiekjes werden genomen. 
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 Een niet te versmaden terras aan de rand van het toch wel grote meer, trok onze aandacht en al snel werd een ‘leffe van ’t vat’ soldaat gemaakt. We hadden dan ook al een lange trip achter de rug en het weer was meer dan aangenaam, meer moest dat niet zijn.Na de verkwikking, diende er nog wel wat inspanning geleverd te worden. La Bresse lag nog 12 km. van ons verwijderd met er tussenin een klim van iets meer dan 8 km. 
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 De Col de Grosse Pierre bleek nogal een ‘loper’ te zijn en viel voor iedereen vrij goed mee. Patrick bleek over heel goeie benen te beschikken en de eerste minimale tijdsverschillen werden opgemeten. Een fotootje aan het bord met de vermelding Col de Grosse Pierre 955 m en daarna afdalen naar La Bresse en ons hotel. 
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 Dit lag echter een eindje buiten La Bresse en tevens een stukje hoger dan het centrum, waardoor er ons nog een klimmetje van ongeveer 2 km. aan een gemiddeld stijgingspercentage van zo’n 3 à 4% restte. Iets wat de komende dagen dagelijks op het menu zou staan. Als wij ons fietscomputertje eens bekeken zagen wij dat we toch nog 42 km. hadden afgelegd, maar vooral reeds bijna 1.000 hoogtemeters op de teller hadden. Dat beloofd!
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 Bij onze aankomst was het terras voor het hotel bezet door een groep andere wielertoeristen in geel- zwarte uitrusting. Al snel bleken dit ook Vlamingen te zijn uit het Limburgse Houthalen, die daar sinds die middag waren aangekomen en ook reeds een ritje achter de rug hadden. Later bleek dat deze groep reeds verschillende jaren naar dit hotel kwam afgezakt om er in de regio te gaan fietsen. De groep bestond uit jongere en iets minder jonge mensen, waarbij de kroon werd gespannen door een huisdokter van 77 die blijkbaar nog steeds dagelijks aan de slag was. Enfin voor het ganse verhaal dien je maar eens bij Ronny of Georges langs te gaan, hij heeft hen ’s avonds minstens een uur ‘geëntertaind’ 
 Die mannen hadden snel gezien dat ook wij die dag al een beetje hadden afgezien en maakten plaats op het gezellige terras. Wij kwamen toen snel tot de vaststelling dat Marc, de uitbater, de prijs van het bier kende … de Franse prijs dan toch (duvel 5; orval 6; westmalle 7 euro). Goed, ‘nood breekt wet’, ‘de dorstigen laven’ en nog zo wat van die uitspraken in gedachte lieten wij het ons toch maar smaken. Niet te lang echter want reeds om 19u zou het avondeten worden opgediend en vanavond stond er ‘raclette met groentjes’ op het menu. Slecht kon dat zeker niet zijn en na zo’n lange dag zouden onze magen wel al één en ander kunnen verdragen en verteren. 
 Het moet gezegd dat het ons allen ook heeft gesmaakt. De opgediende gerechten waren niet van de fijnste makelij, maar het was lekker en er was steeds zeker genoeg en op z’n ‘Vlaams’ klaar gemaakt met een voorliefde voor aardappelen met kaas. Zelfs de Wim heeft tijdens zijn 4- daagse verblijf vrijwel alles opgegeten wat werd opgediend, wat heel wat wil zeggen.
 Na het avondeten en voor het slapen gaan werd er nog een laatste pintje gedronken en daarbij overlegd welke ritten wij de volgende dagen zouden rijden. Dirk had tijdens zijn ‘verkennigsdag’ op donderdag voor de afreis, een 4- tal ritten op papier gezet, voor iedereen een bundeltje gemaakt en dit op vrijdagavond bedeeld. Daarbij stond als laatste rit, op dinsdag 14 augustus, de ‘Koninginnerit’ naar ‘La Planche des Belles Filles’ gepland, op speciaal verzoek van Ronny. De weersverwachtingen voor maandag en dinsdag waren echter niet zo goed en daarom werd deze rit voor zondag 12/8 gepland. Op papier en via de ongeveer kortste weg, goed voor minstens 115 km. over zeker 6 beklimmingen die naam waardig en waarvan de ‘Planche’ de 4de zou zijn gezien je van daarboven niet verder kan rijden en dus dient terug te keren. 
 Marc had ons reeds verwittigd dat dit niet van de poes zou zijn en wij toch wel op zo’n 130 km. dienden te rekenen. De eerste 20 km. zou echter steeds in dalende lijn zijn. Dit wou dan ook wel zeggen dat bij de terugkomst, langs dezelfde weg, … de laatste 20 km. in stijgende lijn zouden gaan … Enfin er zat nog een nachtrust tussen en het weer beloofde in ieder geval schitterend te zijn. Om 22u30 werd door iedereen de slaapstede opgezocht gezien het al een lange dag was geweest en de voorziene fietsritten van de volgende dagen toch wel wat krachten zouden kosten.
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LA BRESSE – PLANCHE DES BELLES FILLES – LA BRESSE.

 Bij het openen van de gordijnen voor het raam van kamer 16 omstreeks 7u op zondag 12 augustus, scheen de zon in de kamer en zagen wij een azuurblauwe lucht. Het beloofde ‘weersgewijs’ (zoals Frank Deboosere zou zeggen) een heel mooie dag te worden. Ook vanuit de ons omringende kamers kwamen er gekende geluiden van mensen die met hun ochtendlijke gebruiken doende waren. Delphine had ons de dag ervoor op het hart gedrukt dat er voor 8u. niet kon ontbeten worden en de deur naar de eetruimte dan ook zolang zou gesloten zijn. Zoals afgesproken werd de deur om stipt 8u geopend en konden de wachtende wielertoeristen, sommigen reeds in wielerkledij, de eetruimte betreden. 
 De ‘menne’ van Houthalen palmden vrij snel het ontbijtbuffet in dat goed was gevuld met allerhande zaken dat een ontbijt dient te bevatten. Er konden ook gekookte eieren bekomen worden, welke je zelf diende te laten koken in en grote eierkoker waarin er metalen netjes waren voorzien. We leerden na een paar pogingen al snel dat dit een utopie was en er wel steeds iemand was die er met je bijna gekookt eitje vandoor was en je zelf met een half rauw ei achter bleef. De verdachten droegen vrijwel allen een geel- zwarte uitrusting, waardoor het organiseren van een line- up geen resultaat zou opleveren. Pas de laatste ochtend werden de rollen even omgekeerd en kregen de ‘menne’ lik op stuk. De Wim diende wel een beetje te bemiddelen en nieuwe eitjes in de netjes te leggen, maar het eitje smaakte.
 Om 9u stond vrijwel iedereen klaar om de uitdaging voor die dag aan te gaan. Vertrek dus bergaf richting La Bresse centrum en dan verder via de D486, welke wij vrijwel de ganse dag zouden volgen, naar Cornimont over een steeds licht dalend perfect wegdek. De wind zat lichtjes tegen, waardoor het toch steeds wat duwen was. In de hoop dat de wind uit die richting zou blijven waaien voor de terugweg van deze namiddag, zou het laatste stuk licht hellend dan toch nog wat meevallen. 
 We kwamen al snel tot de vaststelling dat het een tijdje geleden was dat Marc, de uitbater van het hotel, met de fiets in die richting was gereden, want eens buiten Cornimont en na ongeveer 10 km. heb je al het colletje ‘Col du Ménil’ over een afstand van toch 6,5 km. Nooit steil, (2,1 gemiddeld, max 5,2%) een loper dus, maar toch bergop met op de top het bord Col du Ménil 621 m. Ondertussen waren we ook reeds een filiaal van ‘den Aldi’ en eentje van de ‘Colruyt’ gepasseerd. Patrick zag zijnen transfer, samen met dochter Nicky, al volledig zitten. ‘Da Frans zou wel vanzelf komen’ en daarbij zat hij nu ook al voortdurend tussen Franstaligen, dus wat was het verschil. 
 Zo ging het verder in dalende lijn richting Le Thillot waar wij bij het buiten rijden over het, daar nog, beekje de Moezel reden (de Moezel ontspringt ongeveer 10 km. van daar in Bussang). Een ervaren fietser weet dan dat dit het laagste punt is in de buurt en dat bleek al heel snel, want net de hoek om van de straat en de weg liep alweer omhoog. De Col des Croix 679m stond er op een bord ongeveer 4km. verder met een gemiddeld stijgingspercentage van 5% en max. 7,7%. Dit werd al iets meer gevoeld en zal in de terugweg zeker gevoeld worden langs de Zuidelijke kant.
 Eens boven kwamen wij ook in het departement ‘Vosges Haute- Saône’ en dat het ‘Haute’ begon te worden zagen wij aan het landschap links en rechts van ons. De mooi beboste hellingen omboorden de D486 waar wij nog steeds op reden en de vallei van het riviertje de ‘Ognon’ welke wij doorkruisten. Prachtige vergezichten leidden ons via Servance en Belonchamp naar het kruispunt met de D97 welke ons stilaan naar de gevreesde ‘Planche’ zou brengen.
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 Al wat eerder hadden wij afgezien van een kortere versie van de rit, gezien deze ons via kleinere en vermoedelijk lastigere wegen (want 2 kleine pijltjes op de landkaart) naar hetzelfde uitgangspunt zou brengen. Het totale verschil zou uiteindelijk slechts 14 km. zijn en nu werd er zachtjesaan over een lengte van 10,5 km en gemiddeld 2,6% geklommen naar de Col de Chevestray 611m. Van daar ging het opnieuw bergafwaarts naar de D16 en Plancher Les Mines. 
 Enkele kilometers verder ga je niet rechtsaf, maar rechtsop (nietwaar Youri?) en neem je de D16E. Een weg die op het einde dood loopt met vooraan het bord met de vermelding Planche des belles filles en nog een aantal cijfers, maar deze ontgingen ons door de snelheid welke wij toen nog ontwikkelden. Enkele honderden meter verder voelden wij al aan welk ‘beest’ wij waren begonnen, amaai… Elke kilometer dat je aflegt krijg je een nieuw bord met de details van de volgende kilometer. Echt opbeurend was dit meestal niet. Zeker niet als je met een snelheid van ongeveer 8 km/u ziet dat de volgende kilometer gemiddeld 9,9% zal zijn, nog meer amaai. 
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 Vrijwel helemaal boven kom je op een plateau met een parking en een winkel, doch daar dien je nog 500 m. te gaan tot de top waarvan de laatste 200m aan gemiddeld 20% naar omhoog gaan, om dood te vallen… Voor die laatste 200m. heeft uw verslaggever gepast en is aan 3,5 km/u te voet naar boven gegaan. Eens boven een mooi bord waarop de vermeldingen: Altitude: 1.035m.; Distance: 5,9 km.; % moyen: 8,5%; % maximum: 20% en daarnaast de winnaars van de touretappes die daar zijn aangekomen met als laatste Aru in 2017. Bij ons was dit Patrick met daaropvolgend Benny, Wim en Walter en nog wat verder Ronny en uw verslaggever. 
 Wim had boven al snel telefonisch contact met één of andere journalist waarschijnlijk want het ganse gebeuren werd in geuren en kleuren uitgelegd. Ja zelfs tijdens de groepsfoto kon het gesprek niet onderbroken worden. Een daar aanwezig Spaans koppeltje, dat ook met de fiets naar boven was geklauterd, werd aangesproken om een groepsfoto te nemen van degenen die tot boven waren geraakt.
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 Iets lager dan de top was er een klein restaurantje dat op die dag goed floreerde want ook het enige dat daar aanwezig was. Voor iedereen een kleine snack, gaande van wat spaghetti tot een eenvoudige croque- monsieur (voor één iemand twee …) en iets te drinken, want de terugweg was nog even lang als de 65 km. dat we nu reeds hadden afgelegd. De afdaling beloofde even pittig te zijn als de klim want het begon al met een stukje van 12 à 13% en er volgden nog dergelijke stukjes. Aanvankelijk ging alles vrij goed tot ongeveer halfweg, in een haarspeldbocht naar rechts, de binnenband van het voorwiel van uw verslaggever het voor bekeken hield en er wel heel snel de brui aan gaf. Een fietser die op dat moment in een positie zit waarbij zijn lichaam ongeveer 25 à 30% naar rechts overhelt, heeft nog maar weinig keuze dan deze die heel snel naar de grond gaat. 
 De snelheid van het opstaan was vrijwel even hoog als deze van het vallen, wetende wie en wat er nog na mij kwam. Buiten wat huid van de rechter arm en been van uw verslaggever en wat rubber van sommigen hun banden, bleef er gelukkig verder niets achter op het plaatselijke asfalt. Een gezinnetje dat net die plaats had uitgekozen om er van een picknick te genieten op een houten bank die in de buitenbocht was opgesteld, was onmiddellijk hun appetijt kwijt. 
 Hier kwam de uitstekende groepsgeest en behulpzaamheid van iedereen duidelijk aan de oppervlakte. Youri verzorgde de lichamelijke schade samen met Georges en Ronny. Walter, Wim en de rest keken naar de mechanische schade aan de fiets en trachtte deze maximaal te herstellen, zodanig dat wij onze weg konden verder zetten. Dit lukte vrij goed en met wat zwachtels om arm en been en een pleister op de heup, werd de afdaling en de weg verder gezet tot de Wim in de vallei wat narigheid voelde.
 Het achterwiel van zijn fiets sleepte en na een kort, maar gevat, nazicht kwam al vrij snel een grote ‘Godverdomme’ en nog een aantal verwijten naar het achterwiel waarbij dit een schop kreeg en Georges bijna in de brokken deelde. Nooit zou Wim hem nog wielen aanschaffen waarvan de velg uit carbon was gemaakt. Gelukkig konden wat kalmerende woorden Wim tot een wat getemperde reactie brengen want anders kon men het wiel opnieuw bovenop de ‘Planche’ terugvinden. 
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 De adrenaline was duidelijk bij onze pechvogel nog niet uitgewerkt en dit hebben we allen de volgende kilometers aan den lijve mogen ondervinden, … het ging vooruit … De beklimming van de ‘Chevestray’ was van deze kant veel korter, in tegenstelling tot de ‘Col des Croix’ welke langs de Zuidelijke kant 8,8 km. lang is met een gemiddelde van 3,1%. Na zoveel kilometer, want eens boven stond de teller op 105 km. en met dergelijke hitte (+30° in de zon), was dit toch een kleine marteling voor de meesten van ons.
 Iedereen herleefde tijdens de afdaling naar Le Thillot waar er werd afgesproken om toch eens uit te kijken naar een interessant terrasje om de innerlijk mens nog wat te versterken (lees verfrissen). Net voor het centrum werd zo’n terrasje vrij snel gevonden en goed bevonden. Georges kon zijn vehikel veilig en goed parkeren en er werden al snel twee tafeltjes met evenveel zonwerende paraplu’s bij mekaar geplaatst. 
 Onze keuze bleek alweer heel goed te zijn, want al snel werden er 8 grote en vooral koele Leffes op de tafeltjes gezet. Benny ging bij de bestelling nog wel even tegenpruttelen, maar zag al snel in dat tegen een dergelijke meerderheid (jaar van de verkiezingen) weinig in te brengen was. Het zal hem trouwens evenveel gesmaakt hebben als ieder van ons na een dergelijke tocht. Zelfs de waardin zag dat er al wat afgezien was en bezorgde iedereen een zakje gezouten chipjes met de woorden (vrije vertaling) ‘dat ook het zoutgehalte diende aangevuld te worden bij fietsers’. Duidelijk een vrouw met ervaring wat wielertoerisme betrof en dat zag je niet alleen aan haar leeftijd. 
 Tijdens de gebruikelijke heroïsche gesprekken tussen pot en pint, kwam een meer onfortuinlijke Vlaamse wielertoerist vragen of er toch niemand een ‘rustineken’ bij had om zijn binnenband te dichten. Dat hadden we nu niet echt bij, maar wel een andere binnenband met lange ‘soupape’. Voor 5 euro verkreeg de man een andere band van Benny en hij fleurde helemaal op toen Georges ook nog eens de band oppompte. Onze goeie daad voor vandaag was weeral gepleegd. Na de tweede Leffe dienden wij toch het aangename terras te verlaten om nog ongeveer 20 km. over een lichte en soms iets meer hellende weg naar ons hotel terug te keren. 
 Bij het aanzetten voor dit laatste stuk vroeg onze Patrick aan Wim droogweg, toen hij alweer naar de kop van de groep ging: ‘Zeg gebuur, ga je nu eens naast mij blijven rijden’. Met enige hilariteit reageerde Wim gevat met: ‘als ge wat trager rijdt’, wat tot algemene hilariteit leidde natuurlijk. Al bij al werden de laatste loodjes nog vrij goed verteerd en na 129 km. aan een gemiddelde snelheid van 24,2 km/u en met ongeveer 2.750 hoogtemeters op de teller werd de fiets in de ons toegekende garage gezet. Na nog een kleine verfrissing was iedereen content om de verkwikkende waterstralen van de douche over zijn hoofd en lichaam te voelen. Iets na 19u zat iedereen alweer klaar om van het verzorgde avondmaal te genieten. 
 Na het eten was vooral het weer voor morgen het belangrijkste gespreksonderwerp en hoe wij de dag gingen invullen bij slecht weer. Normaal gezien was er voor die dag een rit met enkele beklimmingen voorzien (wat anders?) waarvan de beklimming van de ‘Grand Ballon’ de belangrijkste zou geweest zijn. De voorspellingen waren echter niet goed en als plan B werd afgesproken dat wij met het busje naar Munster zouden gaan, een stadje op zo’n 40 km van La Bresse. Tegelijkertijd zouden wij ook de laatste rit voor dinsdag kunnen verkennen die ons over de ‘Route des Crêtes‘ en de ‘Col de la Schlucht’ zou brengen.


LA BRESSE – COLMAR – LA BRESSE

 Zoals voorspeld werden enkelen van ons reeds vrij vroeg wakker door het geroffel van regendruppels op de ‘velux’ waaronder zij sliepen. De regen viel recht naar beneden en de bewolking zat tussen de ons omringende heuvels vrij laag waardoor wij de toppen niet meer zagen. Het weer voor die maandag 13 augustus voorspelde niet veel goeds en plan B werd boven gehaald. De fiets zou dus voor die dag in de garage blijven staan en het busje zou ons vervoermiddel van de dag worden.

11.
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 Na een kort bezoekje aan de plaatselijke apotheker, want de verbandkist van Georges was leeg en er dienden nog wat wonden geheeld, stapten wij omstreeks 10u in het ons reeds vertrouwde zwarte busje. Georges week niet meer van het stuur en uw verslaggever, met enige stramheid in verschillende knoken, nam zijn papieren voorbereiding voor de rit van morgen en landkaart van de streek ‘Haute-Saône et Vosges’ bij zich op de passagierszetel. Marc, de uitbater, had voor ons vertrek nog gezegd dat over de heuvelrug, dus in Munster en Colmar, het weer beter zou zijn!
 De Rue de Hochneck of de D34, waarlangs ons hotel was gevestigd, liep gestaag bergop en ging over naar de Route de Vologne of D34D. Wanneer we nog verder naar rechts reden, op de D417, kwamen we helemaal boven volledig in de wolken en was de zichtbaarheid slechts 50m. Dit was heel spijtig want de volledige Zuidelijk zijde van de Route des Crêtes, een plateau op een hoogte tussen 1150 en ongeveer1300m. hoogte, bood normaal gezien prachtige vergezichten op de lager gelegen meren zoals het ‘Lac des Corbeaux’ en ‘La Thur’. 
 Niets aan te doen dan voorzichtig verder te rijden over de glooiende wegen naar de splitsing met de D27 die ons naar de top van de ‘Col du Platzerwasel’ bracht. Van daar ging het steeds bergaf tot in Munster, waarbij wij, uit de mist en de wolken, verschillende dorpjes passeerden zoals Sondernach, Metzeral, Breitenbach en Luttenbach. Eens in Munster was het zoeken naar een geschikt plaatsje om ons busje achter te laten. 
 Op een pleintje niet ver van het centrum was er plaats genoeg. Om er 2 uren te parkeren was het … hou je vast … 17 euro, maar onder de middag, tussen 12 en 14u was het dan weer gratis. De rekening was snel gemaakt: parkeren gedurende 1 uur voor 1 euro en maken dat we voor 14u er weer weg waren. Munster was volgens Ronny, die er vroeger al was geweest, gekend voor zijn ooievaren die er verbleven. In de winkelstraat waarin wij wandelden stonden er hier en daar in hout vervaardigde ooievaren tegen één of ander straatmeubilair en versierden die beestjes soms de winkelramen. 
 Eens op het plein in het centrum van Munster aangekomen, werd het ons zeer duidelijk. Bovenop elke hoek van het Protestantse kerkgebouw en op elke spits van het dak was een constructie gemaakt om er de ooievaren te kunnen nestelen en dat er veel waren, kunnen wij garanderen. Zelfs op het dak van het grote klooster aan de andere kant van het plein, waren er verschillende constructies aangebracht en nestelden er ooievaren. Eén van die constructies was nog leeg en Wim zag het in een volgend leven al volledig zitten om die plaats in te vullen. Enkel het ‘klepperen’ met de snavel ging hij nog wat moeten leren, alhoewel…

12.
 [image: ][image: C:\Users\p4436522\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\IE\4YHVDUUH\IMG_5036.JPG]

 Echt groot was Munster niet en er werd al snel een geschikt terrasje opgezocht. Veel keuze was er niet en dus werden een paar tafels en stoelen samen geschoven aan het café op de hoek van de winkelstraat met het pleintje. De wolken waren ondertussen wat gaan opentrekken waardoor sommigen toch met gemengde gevoelens zaten over het niet fietsen van die dag en de woorden van Marc eerder die dag. Toen wat later ook nog de wielertoeristen van Houthalen daar toekwamen met de fiets, werden die gevoelens nog aangewakkerd. Dit zou echter van vrij korte duur zijn… 
 Op weg naar het pleintje hadden we in een zijstraat een pizzeria gezien met de Italiaanse naam (wat anders) ‘La Dolce Vita’. Volgens Benny en zijn opzoekingen op het openbaar net, had dit goede commentaren (wat wil je met zo’n naam) dus gingen we daar eens zien of we wat achter de kiezen konden steken. Eens binnen was er nog plaats voor twee keer vier mensen, net gepast voor ons groepje. Er was een goed gevulde menukaart met een uiteenlopende keuze van gerechten en de bediening zag er ook al niet slecht uit. Alweer bleek onze keuze de goede te zijn geweest, want er werd zeer smakelijk en aan een zeer democratische prijs gegeten. Bellings van HLN zou hier een grote kluif aan hebben gehad om minder dan een 7 te geven. Enfin, gezien wij de volgende dag toch dezelfde weg zouden nemen met de fiets, maakten wij al meteen de afspraak om ook de volgende dag daar ons middagmaal te nuttigen en een tafel voor 8 te reserveren, dus twee vliegen in één klap.
 Ondertussen waren buiten alweer de hemelsluizen open gegaan wat iedereen deed inzien dat onze keuze voor een dagje bus nog zo slecht niet was. Gezien het nog vroege uur maakten wij de afspraak om ook Colmar, zo’n beetje de meest culturele en bezienswaardige stad van de Vogezen en slechts op 15 km. van daar, te gaan bezoeken. Geen probleem voor onze Georges en een half uurtje later stonden we geparkeerd op het einde van de Boulevard du Champ de Mars, op wandelafstand van het centrum van Colmar
 De wolken waren alweer als sneeuw voor de zon verdwenen, voorlopig dan toch en was het vrij druk in het oude en authentieke centrum van dit toeristische stadje. De ‘spleetoogjes’ met hun bombastische fototoestellen en dito lenzen op de buik, waren in grote getale aanwezig waardoor je wel zeker wist dat er iets te zien zou zijn. Het plaatselijke ‘treintje’ zat bomvol met bewonderaars van de oude binnenstad waarin tal van zeer oude, maar goed bewaarde huisjes stonden, geschilderd in alle kleuren van de regenboog. Een mens had ogen tekort.
13.
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 Onze kenner van al wat zwemt, de Wim dus, zag dat de vissen in het plaatselijke beekje, La Lauch, kleine karpers waren. Uw verslaggever wist nog dat hij met kennis van zaken kon spreken (cfr. zijn speeksel bij de karpers aan het kasteel van Beloeil enkele jaren terug waardoor zij twee keer zo snel gingen zwemmen). Hier was dit nu niet het geval. Lag dit aan de kwaliteit van het speeksel van Wim of aan de vissen, wie zal het zeggen. 
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14.
 Iemand zei dat je van het al dat rondwandelen in een stad ‘slenterbenen’ kon krijgen en dit nefast kon zijn voor de conditie van je benen als je ’s anderendaags wou fietsen. Waren deze woorden profetisch of voelde hij echt de nattigheid van de dag nadien al hangen... Goed, dan maar even aan ‘sightseeing’ doen op een plaatselijk terrasje in de schaduw van de kerktoren van één van de verschillende kerken aldaar. De aanwezige lastige wespen probeerde de ober van ons weg te houden door een schoteltje met koperen euromuntjes op de tafel te plaatsen en wonder boven wonder, het hielp nog ook. 
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 Lang hebben we daar niet kunnen genieten van het uitzicht, want de wolken boven onze hoofden kwamen al snel opnieuw samen getroept. Ons busje stond nog een eindje van daar en een stevig wandelingetje werd ingezet. De Georges huppelde wat achterop, maar deed zijn uiterste best om ons tempo te volgen. Tevergeefs echter want de laatste honderden meters gingen de sluizen alweer open. Snel het busje op en na een toertje rond Colmar werd de weg naar Munster ingeslagen.
 De Georges had het als chauffeur voor bekeken gehouden en gezien het maandag was, moest Wim nog zijn gebruikelijk ritje met een ‘camionette’ maken om geen ontwenningsverschijnselen te verkrijgen. Het laatste stukje van onze verkenning voor de rit van morgen dienden wij ook nog te doen, de beklimming van de Col de la Schlucht. Vanuit Munster was dit in totaal goed voor 18 km klimmen en zag er voor de meesten van ons en gezien vanuit ons busje, nogal ‘çava’ uit.
 Op de terugweg naar La Bresse diende Wim toch weer efkes een afslag te missen, maar parkeerde uiteindelijk onze bus op een parking in het centrum, waar wij het plaatselijk cafeetje ‘Le Dens’ een bezoekje brachten. Eigenlijk een goed uit de kluiten gewassen herberg met een serieus terras aan de voorzijde en verschillende Belgische bieren op de kaart, meer moest dat niet zijn.
 ’s Avonds werd het 3- gangen avondmaal alweer gesmaakt door de meesten van ons. Tijdens het ondertussen gebruikelijke pintje voor het slapen gaan en briefing voor de dag erna, werd er druk naar de weersvoorspellingen op de respectievelijke smart- en IPhone ’s gekeken. Het zag er op het eerste zicht nogal redelijk uit met toch kans op enkele buien, maar niet vanaf ’s morgens, wat voor iedereen voldoende was om te starten om 9u.
15.
LA BRESSE – MUNSTER – LA BRESSE

 Zoals eerder reeds aangehaald werd de morgen van dinsdag 14 augustus een kleine ‘battle’ uitgevochten met die mannen van Houthalen om de gekookte eitjes en uiteindelijk glansrijk gewonnen. Die mannen vertrokken toch die morgen en middag en hadden niet echt nood aan een stevig ontbijt. Wij daarentegen hadden nog een fietstrip van vrijwel een ganse dag voor de boeg met nog enkele beklimmingen op het programma. Volgens Wim dienden we die dag ook op zoek te gaan naar een balonnenwinkel, want blijkbaar zat Benny sinds de vorige avond te zagen over het feit dat we ‘nog genen Ballon hadden gedaan’ als beklimming. Dit zou echter voor deze editie in ‘de Toeren’ niet meer lukken.
 Vrijwel telkens wij met het busje van de parking aan het hotel dienden weg te rijden, was er bijstand nodig om op het verkeer te letten en eventueel te doen stoppen. De Rue de Hochneck was een druk bereden weg en de Franse automobilisten waren steeds zeer gehaast, wat bij Georges soms het weinige haar dat hij nog had, deed recht staan. Men zou het geweten hebben, mocht hij eens in een ‘Franse colére’ geschoten zijn.
 De beklimming van de D34 en D34D duurde tot wij aan een vertrouwd bord kwamen: Col des Feignes sous Vologne 954m, welke wij ook al de eerste dag via een andere, minder steile kant hadden beklommen. Dit was echter niet het hoogste punt. Van daar ging het nog verschillende kilometers bergop met soms redelijk steile ‘pentes’ tot wij aan de kruising met de D430 kwamen, wat tevens de top was van de ‘Col de la Schlucht’ langs de Westelijke zijde. Deze zouden we later op de dag terug zien, maar dan van de Oostelijke kant.
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 Ondertussen was het weer zo goed als uitgeklaard wat ons op de ‘Route des Crêtes’ prachtige vergezichten opleverde met nu wel zicht op de verschillende meren in het dal. We zagen aan onze linker zijde ook de hoogte van Hohneck (1364m), één van de hoogste toppen in de Vogezen. Op dergelijke hoogtes was de temperatuur echter wel wat koeler, waardoor een extra vestje en mouwstukken geen overbodige luxe waren. 
16.
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 Op het 21 km. lange Zuidelijke en glooiende deel van de ‘Route des Crêtes’ lagen er echter ook nog een paar colletjes: Col du Herrenberg 1186m, Col d’Hahnenbrunnen 1180m en Le Breitfirst 1280m. Deze werden echter door de meesten met de ‘grote plateau’ genomen want niet zo steil en ondertussen waren we wel al wat gewend. Aan het kruispunt met de D27 gingen we links en liep de weg opnieuw een stukje omhoog tot we ongeveer 2 km verder aan het bord met de vermelding Col du Platzerwasel 1183m kwamen. Langs deze zijde een ‘makkie’, maar langs de zijde waar wij hem gingen afdalen een ‘killer’ van meer dan 10 km. lang aan een gemiddelde van ongeveer 7%.
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17.
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 Bij droog weer, zoals het nu was, een prachtige afdaling met enkele steile stukjes (12%) en enkele haarspeldbochten, maar steeds vrij overzichtelijk. Wij die dachten dat we regelmatig een tijdje zouden moeten wachten op den Benny bij het afdalen, viel dit eigenlijk zeer goed mee. Aan het kerkje van Sondernach kwam hij met zwier uit de bocht gestoven met Georges vrijwel in zijn wiel. Voor Wim ging deze beklimming één van de uitdagingen zijn als hij nog eens naar deze streek terug kwam. Ondertussen was het weer volledig uitgeklaard en met een weg die steeds in licht dalende lijn ging, een plezier om met de fiets te rijden.
 Omstreeks 11u45 reden wij opnieuw de parking van de ‘Place du 11 novembre’ in het centrum van Munster op en parkeerden op vrijwel dezelfde plek als de dag voordien. In het restaurant ‘La Dolce Vita’ werden wij reeds verwacht want er stond een tafel voor 8 personen op het terras onder een grote paraplu gedekt met in het midden een houten bordje waarop de tekst ‘réservé’ stond. Ook de bediening was niet alleen in kwantiteit, maar volgens sommigen ook nog in kwaliteit toegenomen, alhoewel smaken altijd verschillen natuurlijk.
[image: ]
18.
 Voor de meesten stond er nog maar eens pasta op het menu zodanig dat ze van de vertering van hun gerecht niet te veel last zouden hebben, want het zou straks direct met het voorwiel omhoog zijn. Omstreeks half 2 reden wij met de fiets van de parking om aan de 18 km. lange klim te beginnen. Benny kon uw verslaggever niet geloven toen ik zei dat hij binnen het uur ging boven staan, maar wat bleek later dat hij er zelfs geen uur had over gedaan.
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 Met een gangmaker als Patrick, die de eerste kilometers voor zijn rekening nam, ging de snelheid natuurlijk niet onder de 20 km/u, maar ook de graad van steilheid was niet zo groot. Tot het plaatsje Soultzeren, waar het iets scherper links omhoog gaat en er nog ongeveer 12 km. dient geklommen te worden, bleef de groep vrij goed samen. De vier beteren van het lot, Benny, Wim, Walter en Patrick overwonnen in die volgorde en op vrij korte afstand van mekaar, de 754 hoogteverschilmeters aan een gemiddelde van 4,3%, dus in minder dan een uur. Dirk kwam iets later boven en Ronny en Youri hadden mekaar gezelschap gehouden tijdens deze laatste beklimming.
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19.
 Bovenop de Col de la Schlucht 1139m was het een echte bouwwerf en vrij druk door het vele verkeer. Een kleine terugkeer tot aan het officiële bord van de beklimming (200m lager) om een foto te nemen, zag Ronny eerst niet echt zitten, wat ons wat raar leek gezien hij toch van bijna alles een fotootje wou hebben. Enfin, een koekje en colaatje later was iedereen weer bij zijn positieven en werden de nodige formaliteiten uitgevoerd. Nu nog een lange afdaling tot in La Bresse en we konden ons fietsavontuur in de Vogezen afsluiten op een gepaste wijze.
 De Wim had boven op de ‘Schlus’, zoals hij die col wel eens benoemde, al geopperd dat: ‘de Patrick zijne gele trui kwijt was aan Benny’. Tijdens de afdaling diende Benny wel alle zeilen bij te zetten om de groep te volgen, wat hem nog net lukte dankzij een goeie ‘helper’. Hij zette dit echter zelf volledig recht en de puntjes op de ‘i’ door bij de terugkeer van het cafeetje naar het hotel een tussensprintje te doen waar niemand een antwoord op had of er gewoon geen zin meer in had. De prijzen waren toegekend en iedereen was content zodat we met een gerust gemoed aan de afsluitende avond konden beginnen. Met alweer iets meer dan 90 km. op de teller en vooral bijna 2.000 verwerkte hoogtemeters, kon dit ritje alweer tellen. 
 Voor het avondmaal werden wel eerst nog de meeste fietsen en bagage in ons busje geladen zodat we de volgende morgen op tijd richting ‘hometown’ konden rijden. Het laatste maal in het hotel was alweer lekker en er werden reeds uitgebreid plannen gemaakt voor het volgende jaar wanneer 15 augustus op een donderdag zal vallen en er dus opnieuw een lang weekend kan gemaakt worden. Voor iedereen was het heel goed geweest en zeker voor herhaling vatbaar. Na het avondmaal werd het gebruikelijke slaapmutsje gedronken, doch dit zou nu iets uitgebreider worden. 
 Op zondag was er nog een groep Vlaamse wielertoeristen in het hotel toegekomen uit Noorderwijk (gehucht nabij Herentals). Deze Kempenzonen, allen met een leeftijd tussen naar schatting eind de twintig tot eind de dertig jaar oud, gingen er van hun laatste avond daar ook nog iets van maken en een verbroedering kon dus niet uit blijven. Zij hadden zich uitgerust met een smartphone en een draadloze speaker van één van de betrokkenen waarmee nogal uiteenlopende muziek in de gelagzaal werd gepompt. Uitdrukkingen als ‘hier me da machien’ en ‘woar is da feestje, hier is da feestje’ konden hierbij niet ontbreken… Voor een volgende geschikte bestemming gingen we eerst nog eens goed moeten brainstormen, maar niet meer op die avond…


LA BRESSE – HERZELE.

 De volgende morgen, woensdag 15 augustus, was iedereen alweer vroeg uit de veren want de terugreis naar Herzele stond op het programma. Ronny had ons de dag voordien op het hart gedrukt (meer dan één keer) om zeker tijdig aanwezig te zijn op het ontbijt want hij zou graag ten laatste om 9u naar huis vetrokken zijn gezien het busje om 17u in Oordegem bij de firma Jan Kennof diende afgezet te worden. Plichtsgetrouw als we zijn, stond iedereen monter en fit om iets na 8u al aan te schuiven aan het alweer goed gevulde ontbijtbuffet. Er werd afscheid genomen van Marc en Delphine die een aangenaam hotel uitbaten en misschien in de toekomst nog eens een groep van onze wielertoeristenclub mogen ontvangen.
 Met Ronny achter het stuur en de ‘Mio’ goed ingesteld, werd de terugreis aangevat. Al snel werd de film ‘Seven’ in de DVD- speler gestopt en waren de reisgezellen op de achterbanken tevreden en stil. Bij het einde van die film waren we al in de buurt van de grens met Luxemburg en werd wat later het tankstation ‘Berchem’ opgereden. Nog wat voltanken, een plasje doen en een stukje eten want het was ondertussen bijna middag. Voor de meesten was dit een hamburgertje (voor één iemand enkele) met wat frietjes en iets om te drinken in de plaatselijke Mac Donalds.
 De Wim zette zich opnieuw achter het stuur om de laatste paar uren af te malen aan een gezwind tempo. Zoals reeds eerder vermeld, goede gewoontes mag je niet onderbreken en eens op de buitenring rond Brussel, voelde hij zich helemaal in zijn sas. Vanaf Groot- Bijgaarden was het dan helemaal met de ogen dicht, zodat wij om iets voor 15u de Kouterstraat in Herzele in reden. 
20.
 De respectievelijke wederhelften waren reeds gecontacteerd, zodat iedereen werd opgehaald. Na het uitladen van het busje en nog een pintje door Ronny geschonken, werd er afscheid genomen en eindigde hier onze 5- daagse trip naar de Vogezen helemaal. Het was een mooie uitstap geweest welke wij niet snel zullen vergeten. Uw verslaggever wenst hierbij Ronny, Walter, Wim, Patrick, Youri en Benny van harte te bedanken voor het gezelschap en de mooie ritten welke wij samen mochten rijden. Hier hoort zeker een bijzondere dank uit te gaan naar onze Georges voor het volgen met het busje, de begeleiding en ‘duwtje’ onderweg. Nen dikke merci en hopelijk tot de volgende keer!
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